
Nieuwsbrief 

 
 
Een nieuw schooljaar  
De zomervakantie ligt inmiddels alweer 
enkele weken achter ons, maar het 
zomerweer gelukkig nog niet! Op 
school zijn alle groepen weer lekker 
aan het werk en gaat de bovenbouw 
binnenkort alweer op werkweek. 
 
Het bestuur van de vriendenstichting 
heeft de eerste vergadering van dit jaar 
er ook alweer opzitten. Wat staat er 
voor het komende jaar op de agenda?  
In november organiseren we weer een 
montessoricafe, we fietsen mee met de 
Rabo fietstocht, komend jaar zullen we 
ook de NL-doet dag weer mee 
organiseren en we zullen ons gaan 
bezig houden met het werven van 
fondsen.  
 
Uiteraard zullen we u ook het komende 
jaar middels de nieuwsbrief op de 
hoogte houden van onze activiteiten. 
 
Bestuur 
Het komende jaar zullen twee 
bestuursleden afscheid nemen. We 
zijn dan ook op zoek naar versterking 
van het bestuur. Heeft u ervaring in de 
fondsenwereld? Heeft u ideeen over 
acties die opgezet kunnen worden of 
kunt u op een andere wijze een 
bijdrage leveren aan de 
Vriendenstichting? We gaan graag met 
u in gesprek! Zie voor meer informatie 
over de doelstellingen van onze 
Vriendenstichting de website: 
www.stichtingvriendendms.nl  
 
 
 

 
Rabobank fietstocht 
Op zondag 25 september 2016 is er 
een nieuwe editie van de Rabo-
sponsorfietstocht. Wie hieraan 
meedoet haalt geld op voor de school! 
Dit jaar is er helaas geen startpunt in 
Delft. Ons startpunt is nu in 
Schipluiden. Tiendweg 3. De gewone 
route is 30 kilometer. Hiermee 
verdienen we tien euro. De lange route 
van 60 kilometer levert 20 euro op. 
We zijn blij met ieder die wil fietsen. 
Wellicht een ritje met opa en oma? Of 
met de kinderen achterop als ze nog te 
klein zijn om zelf te fietsen? Wie weet 
heeft u net uw kind uitgezwaaid op 
werkweek en heeft u zin om eens van 
de omgeving te genieten? En het is 
ook voor de voormalige achtste-
groepers een leuke gelegenheid om 
elkaar weer eens te zien. De 
gezelligheid staat voorop! 
 
Zin om mee te doen? 
Meedoen is niet moeilijk: op de 
startlocatie haalt u een stempelkaart 
en vult daarop ons startnummer in. Dat 
is 150. Vergeten? Geen nood, het is 
ook ter plekke op te vragen. De kaart 
levert u bij aankomst weer in. U kunt 
zelf bepalen hoe laat u gaat fietsen, als 
u maar om 16.00 uur terug bent. 
Als het startpunt erg ver van uw huis 
is, is het wellicht ook mogelijk op een 
ander punt te starten. Mail ons voor 
informatie hierover of wacht de 
facebookpagina even af. 
 
Wij willen iedereen die gaat fietsen 
alvast hartelijk bedanken! 



Montessoricafe 
Zoals ieder jaar staat er ook dit najaar 
weer een Montessoricafe gepland. Dit 
zal op 24 november plaatsvinden.  
Het cafe is voor ouders, leerkrachten, 
oud-leerkrachten, oud-leerlingen, 
vrienden en andere geïnteresseerden 
in het wel en wee van de Delftse 
Montessorischool. U kunt onder het 
genot van een drankje gezellig 
bijkletsen en er zal een interessante 
gastspreker aanwezig zijn.  
Het thema van deze avond is: de 
voorbereide omgeving op de 
montessorischool. 
Zet de datum alvast in uw agenda. 
Meer informatie volgt snel! 
 
Nieuwsberichten 
Misschien heeft u het in de krant zien 
staan? Juf Hanneke nam voor de 
zomervakantie afscheid van onze 
school, omdat ze met pensioen ging. 
Alle kinderen namen een bloem voor 
haar mee, waardoor zij op haar laatste 
ochtend op een podium vol bloemen 
zat.  
Eind september zal ook Cathy afscheid 
nemen van de Delftse 
Montessorischool. 
Vanaf begin september doet de school 
officieel mee aan het project ‘schoon 
belonen’, wat inhoudt dat er nog meer 
zwerfafval rond de school wordt 
opgeruimd. Ook plastic, metaal en 
drinkpakken (PMD afval) wordt apart 
ingezameld. Met dank aan de Papaver 
Delft 

 
I 
 

Idee? Deel het ons mee! 
U als ouder heeft wellicht ook een 
goed idee voor de werving van een 
fonds, of een goed doel van door de 
vriendenstichting verkregen donaties. 
Misschien loopt u op school rond en 
denkt u regelmatig ‘wat zou het leuk 
zijn als de kinderen dit hadden’ of hoort 
u uw kind vertellen en denkt u ‘wat zou 
het fijn zijn als de school dat aan zou 
kunnen schaffen’. Laat het ons weten 
door een bestuurslid aan te spreken of 
door ons te mailen 
bestuur@stichtingvriendendms.nl 
 
Doneren? 
De Stichting Vrienden van de Delftse 
Montessorschool is een onafhankelijke 
stichting die zich ten doel heeft gesteld 
de Delftse Montessorischool financieel 
te steunen om zo voorzieningen die 
niet uit de normale bekostiging kunnen 
worden gerealiseerd, mogelijk te 
maken. Hierbij valt te denken aan 
vernieuwing van de computers of de 
kostbare montessorimaterialen, maar 
ook aan kleine dingen als een nieuwe 
schoolvlag, een net over de zandbak of 
extra materialen voor in de werkplaats. 
Ook in de komende jaren zullen wij ons 
actief inzetten om de opbrengsten 
binnen de stichting te vergroten en 
daardoor meerdere wensen van school 
te kunnen realiseren. 
Daarbij kunnen we uw hulp gebruiken. 
Wilt u, of opa en oma, oom en tante, 
de Delftse Montessorischool steunen, 
financieel of materieel? Uw giften, 
zowel in geld als in natura, zijn zeer 
welkom. Dit kan op verschillende 
manieren. 
Wilt u vriend worden en een periodieke 
schenking doen, dat kan door het 
formulier in te vullen op onze site 
www.stichtingvriendendms.nl. Ook een 
eenmalige donatie is welkom. U kunt 
uw donatie overmaken naar 
NL18RABO0163 3422 02, op naam 
van Stichting Vrienden van de DMS. 


