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Het Montessoricafé   
Een zeer geslaagde avond. Een rake 
typering voor het Montessori café van 
november jongstleden. 
Een dertigtal “vrienden” (oud 
leerkrachten, oud leerlingen, huidige 
ouders en leerkrachten) bevolkten de 
school, luisterend naar een inleiding 
van Joelle de Groot (oud leerkracht en 
opleidster aan de Hogeschool 
Rotterdam) en Yfke Kuiper (directeur 
van de DMS) over Montessori 
onderwijs in de 21ste eeuw en de 
uitwerking daarvan in de voorbereide 
omgeving in de klas. De praktijk werd 
later op de avond zichtbaar gemaakt 
door een drietal leerkrachten uit 
onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. 

 
Halverwege de avond werd de piano in 
de studio ingewijd. Geschonken door 
“de vrienden van” werd er gezongen 
bij, streep gelopen op en geluisterd 
naar pianospel en dat alles onder het 
genot van een hapje en een drankje.  

 

 
Dat gezelligheid geen tijd kent, bleek 
na 21.30 uur. In de hal werden 
herinneringen opgehaald, contacten 
hersteld en verstevigd en 
vriendschappen verdiept. De stichting 
kreeg er spontaan twee nieuwe 
vrienden bij. Andere aanwezigen 
gaven aan ook in 2017 de school te 
zullen ondersteunen met een donatie. 
Er zijn al plannen voor het café van 
2017. Wat het thema wordt, wie de 
inleiding geeft en wanneer we het café 
organiseren, het zijn allemaal nog 
onbeantwoorde vragen, maar we 
houden jullie op de hoogte. 

 
 
Idee? Deel het ons mee! 
We zijn van plan om het gehele jaar 
door te posten wat er op school nodig 
is en hoe je hier bij kunt helpen. 
Bovendien kun je ook Opa en Oma, 
Ooms, Tantes, buren en vrienden 
uitnodigen om met ons mee te denken 
door onze berichten te delen in je 
netwerk, op je eigen facebookpagina. 
Zo kunnen we samen de mooiste 
school van Delft en omstreken nog 
mooier maken.  
U kunt dit ook aan ons laten weten 
door een bestuurslid aan te spreken of 
door ons te mailen 
bestuur@stichtingvriendendms.nl 



NL Doet 
NL doet komt er weer aan! 
Op zaterdag 11 maart tussen 10.00 en 
16.00 uur gaan we weer met zijn allen 
aan de slag:  
Schoonmaken, klussen, 
schilderen.  Iedereen is welkom om te 
komen helpen, kinderen ook. Wij 
zorgen voor de lunch en wat te 
drinken, maar zelf iets lekkers 
meenemen mag natuurlijk altijd! 
Er zijn door school weer verschillende 
klussen bedacht. Die gaan we de 
komende weken posten op facebook, 
zodat je vast kunt bedenken waarbij je 
zou willen helpen. Bovendien zullen we 
ook posten welke gereedschappen we 
eventueel nodig hebben. 
De afgelopen jaren hebben we op 
deze dag steeds ook  hulp van een 
aantal Vrienden van de Stichting 
gekregen, iets waar wij heel blij en 
enthousiast van worden. 
 
Nieuw dit jaar en geheel in de 
Montessori gedachte, vragen we je dit 
jaar om zelf ook om mee te denken! 
Zie je de komende weken iets op 
school waarvan je denkt: 'Dat kan wel 
een opknapbeurt gebruiken!', maak 
een foto, en deel hem op de facebook 
site van Stichting Vrienden van de 
DMS, of door ons te mailen 
bestuur@stichtingvriendendms.nl 
Graag met een duidelijke omschrijving 
en welke materialen nodig zijn. Het 
schoolbestuur moet de klus daarna 
nog wel goedkeuren.  
 
Een klus posten = meehelpen!  

 
 

Tijd voor uw jaarlijkse donatie! 
De Stichting Vrienden van de Delftse 
Montessorischool stelt zicht tot doel 
meer mogelijk te maken voor de 
school. Montessori onderwijs vereist 
een inspirerende leeromgeving, en het 
instand houden daarvan kost veel 
geld.  
Ook het komende jaar zullen wij ons 
actief inzetten om de DMS de mooiste 
school van de regio houden. 
 
Daarbij kunnen we uw hulp goed 
gebruiken. 
Vrienden van de stichting maken 
jaarlijks een bedrag over. 
Wilt u uw bijdrage voor dit jaar weer 
overmaken?  
Vrienden ontvangen de nieuwsbrief en 
een uitnodiging voor het jaarlijkse 
Montessoricafé. 
 
In de praktijk blijkt dat veel vrienden 
van de DMS 'vergeten' hun jaarlijkse 
bijdrage over te maken. Om dit te 
voorkomen kunt u een jaarlijkse 
machtiging tekenen. U kunt die vinden 
op de site: 
www.stichtingvriendendms.nl. 
 
Ook (eenmalige) donaties van 
bijvoorbeeld opa en oma die de school 
willen steunen zijn van harte welkom. 
U kunt uw donatie overmaken naar: 
NL18RABO0163 3422 02, op naam 
van Stichting Vrienden van de DMS. 
 
Daarnaast willen we dit jaar ook ons 
netwerk beter gaan gebruiken om 
goederen in natura te verwerven. We 
vragen u daarom om ons te volgen op 
facebook en onze oproepen voor 
goederen te delen met uw netwerk.  
 
Veel dank voor uw steun ook dit jaar 
weer! 
Namens het bestuur, 
De Penningmeester 


